
Ik ben hier 
 
     Ik ben hier 
     Niet achter dat papier 
     Geen inktsporen op formulier 
     Ik ben hier 
 
     Mijn ogen kijken jou aan 
     Laat jij mij staan? 
     Zie jij mij zitten? 
 
     Ken jij mijn persoonlijk plan? 
     Mijn dromen 
     Vermoed je daar iets van? 
     Mijn nachtmerrie, 
     die jij misschien wel temmen kan? 
     Hoor jij alleen mijn herrie? 
     Of beluister jij ook muziek 
     in de noten op mijn zang?? 
     Voel je aan, wat ik verlang? 
 
     Wat ik ben 
     Dat moet nog blijken 
     Lastpost? 
     Kostenpost? 
     Spiegel 
     waarin je niet durft kijken? 
 
     Ik zit hier 
     als zorgobject 
     Ik zit best goed 
     Maar snak naar respect 
 
     Ik zit hier 
     Ik zit ermee 
     Ik hoop op ja 
     maar ben bang voor nee 
 
     Daar 
     ben jij 
     Waar 
     ontmoeten wij 
     elkaar? 
 
     Ik ben hier 
     nog 
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